
 
Startzondag Kerken met Vaart -   

 
Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam Veenoord 

 

17 september 2023 
 

 

Thema: Ga mee! 

 

 
Getuigen van geloof, hoop en liefde  

 
 

 

Voorganger:  Ds. Gerda van Vliet 

Organist/pianist:  Willy Misker  en Ruben Beuker 

M.m.v.: Cantorij van de Zuiderkerk o.l.v. Willy Misker 

Kinderkoor ‘Kinderen van het licht’ o.l.v. Sandra Beuker  



VOORBEREIDING  

 

Kinderkoor:  1. Goedemorgen welkom allemaal 
2. Dit is de dag 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Cantorij: Gij levende 

 

Gij levende eerste en laatste, moeder, vader God onspreekbaar  

boven onze woorden uit. 

Zegen uw mensen die hier nu zijn en al uw mensen waar ook ter wereld. 

Doe lichten over ons uw aangezicht en geef ons vrede. 

 

 

Intochtslied: 217 1, 2, en 3  De dag gaat open voor het woord des Heren  

 

Allen:  De dag gaat open voor het woord des Heren, 

  zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 

  bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
  vroeg in de morgen. 

 

Cantorij:  Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
  voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 

  zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
  God onze Vader. 

 

Allen:  Door U geschapen om uit U te leven; 

  hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

  land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
  oorsprong en toekomst. 

 

Bemoediging en groet 

 

Cantorij: Rakelings Nabij 92:1 - Ons hele hart zoekt vastigheid 
 

Ons hele hart zoekt vastigheid, een tent van heil en vree. 
Maar Gij, die lichtend om ons zijt, neemt ons op een kruisweg mee. 

 

Gebed om ontferming  

 



Lied: RN 92:2 - allen: 

 

Wij leerlingen van het laatste uur verlangen naar uw licht, 
naar gouden glans en ‘t vlammend vuur van Gods menselijk gezicht. 

 

Leefregel: Rom. 12:4-5, 10-16a 

 

Lied: RN 92:3 en 4 – allen 

U nodigt ons op weg te gaan door tegenstand en pijn, 

om in het land van leed en traan uw hand, uw voet te zijn. 
 

Als leerlingen van het eerste uur zijn wij zó aangeraakt, 

te volgen, U, die dag en duur, zélfs dood tot leven maakt. 

 

 

DIENST VAN HET WOORD  

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Kindermoment 

 

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar 1 en 3 

 

Wij gaan voor even uit elkaar,  

En delen nu het licht.  
Dat licht verteld ons iets van God.  

Op Hem zijn wij gericht.  

 

Straks zoeken wij elkaar weer op,  

En elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar,  

Het is voor allemaal. 
 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst  

 

Schriftlezing: Num. 10:29-36  

 

Lied: Ga met ons mee op onze wegen Cantorij 1, 2 en 3, vers 4 - allen  

 

Ga met ons mee op onze wegen, wees met uw volk in de woestijn. 
Schuil in een wolk, wees half verzwegen, toon dat Gij ons kracht wilt zijn. 



Schenk ons een woord als wij U roepen. Wees ons een licht op onze weg. 

Wil ons niet eindeloos beproeven, toon dat het waar is wat Gij zegt. 

 
Ga voor ons uit in nacht en duister. Wek in ons hoop voor elke dag. 

Maak U niet waar in macht en luister maar in een mens die op ons wacht. 
 

Allen: 

Schenk ons het brood om van te leven. Toon ons de mens die op Uw bouwt. 

En onze kracht wordt tot vergeven: Naam die ons duurzaam gaande houdt. 

 

Schriftlezing: Ef. 3:10-12, 14-20  

 

Lied: Rakelings Nabij 90:1 en 3 Laat ons zingen van de dromen  

(melodie: Eens als de bazuinen klinken) 

 

Laat ons zingen van de dromen, 

van het hart dat liefde kent, 

van de mens die uit wil stromen 

en zich naar de ander wendt, 

van de God die met ons mee trekt 
en ons licht en leven zendt. 

 

Laat ons vieren dat wat goed is,  
dat wat mensen mensen maakt, 

dat wat leven, kracht en moed is 
en in tederheid ontwaakt: 

hoop, geloof en vooral liefde 

waarin God ons intens raakt. 

 

Verkondiging  
 

Cantorij: - Lied 801 Ga-  
 

Ga: tot de einden der aarde, tot het uiterste, daar zal liefde zijn: GA! 

 
Lied om zegen 

 
Leven is van zeven dagen, lief en leed, verdriet en licht. 

Stappen zetten, wegen wagen, goede toekomst in het zicht. 

Mogen wij elkander dragen op de weg die voor ons ligt. 
 



Wind en adem, geest en leven vol beweging, storm en vuur, 

mogen ons bezieling geven, in de winter, koud en guur. 

Dat wij doorgaan onze wegen, dat wij voortgaan dag en uur. 
 

Mag ik jou opnieuw ontmoeten, vriend, vriendin, vergeet mij niet. 
Zal ik jou opnieuw begroeten, met mijn ogen, met mijn lied. 

Mag ons in zijn hand behoeden God die liefd’ is en ons ziet. 

 

GELOOFSBELIJDENIS 

 

Lied: Rakelings nabij 68 Ik geloof in mijn God als de kracht (melodie: Lied 840) 

 

Ik geloof in mijn God als de kracht 

die het licht ontsteekt waar het duister is, 

die weer glans aanbrengt, waar geen luister is, 
die een vuurvlam is in de nacht. 

 

Ik geloof in mijn God als de bron, 

van waaruit alles leeft wat geboren is, 

die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is, 
die het woord sprak, waarmee het begon. 

 

Ik geloof in mijn God als het doel 
van de voeten die hier op de aarde staan, 

van de dromen die door alle landen gaan, 
van de zoektocht van het gevoel. 

 

Ik geloof in mijn God als de stem, 

die de wereld naar toekomst en vrede leidt 

en het uitzicht biedt, al zo lang verbeid, 
van geloof, hoop en liefde door Hem. 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Dankzegging en voorbede – Stilte – Onze Vader 

 

Kinderen komen terug uit nevendienst 

 

Inzameling van de gaven 

Bestemd voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. 

 



Kinderkoor: 1. Twaalf helpers 2. Volg het spoor 

 

Slotlied: Een toekomst vol van hoop – Sela  
 

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen,  

om een toekomst vol van hoop.  

  

Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 

U blijft ons met liefde dragen,  

U die alles overziet. 

  

Refrein: 

U geeft een toekomst vol van hoop;  

dat heeft U aan ons beloofd.                        

Niemand anders, U alleen,  

leidt ons door dit leven heen.  

 

U heeft ons geluk voor ogen.  

Jezus heeft het ons gebracht.  

Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.    

 

Refrein 

 

U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

 

Refrein 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

 

Zegenlied – Zingenderwijs 49, 1 en 3 Ga dan op weg 

 

Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede. 



Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden. 

En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar 

Liefde verlicht dan je schreden. 
 

Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen. 
Geef elkaar kracht om op zoek naar nieuw land niet te falen. 

Als wij dat doen, blijft onderweg ’t visioen 

liefde en warmte uitstralen. 

 

Uitgangscollecte: bestrijding onkosten van het startweekend 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

 

 

 

MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

- Dhr. G. Niers, Van Hogendorpstraat, verblijft in Clara Fayoena Heem voor 

revalidatie, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg.  

- Mevr. J. Bakker, Leemweg, is weer thuis uit het ziekenhuis. 

 

Als zo vaak blijven hier namen achterwege van hen die ook te maken hebben met 

ziekte, lijden, pijn en eenzaamheid of op een andere manier het leven tegenkomen 

als iets dat niet altijd vanzelf gaat. We willen om elkaar heen staan, zorgen delen 

en elkaar opdragen in gebed aan God die oneindig is in zijn ontferming. We 

bidden mee met een gebed van Sjoerd Zwaan (Liedboek pg. 1366) 

 

Hoor mij, God, als ik tot U roep 
U ziet mijn verdriet, U kent de vragen 

die mijn gedachten vervullen, 
U weet hoe ik opzie tegen de dag van morgen. 

Versterk in mij het geloof dat ik mijn weg niet alleen ga. 

Troost mij met uw aanwezigheid 
nu en in de dagen die komen. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: dhr. C. Flokstra 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:   

Mevr. W. Dijks-Wilting, Schakelpad  



 

Collectes. 

De gezamenlijke diaconieën van Kerken met Vaart hebben besloten de 
opbrengst van de collecte in de dienst te bestemmen voor hulp aan de 

slachtoffers van de aardbeving in Marokko. U kunt ook een bedrag overmaken 

op rek.nr. NL69RBRB0851567320 t.n.v. diaconie Zuiderkerk onder vermelding 

van Marokko. De uitgangscollecte zal bestemd zijn voor de onkosten van deze 

dienst van Kerken met Vaart. 

 

Open inloop 

Dinsdagmiddag zit ik weer in de consistorie van de kerk van 14.00 – 16.00 uur. 

U/jij bent van harte welkom even binnen te lopen en aan te schuiven voor een 

kop thee of koffie! De groene zijdeur is open. Of u komt door de kerk, want die 

deuren staan ook open! 

 

Open kerk 

Elke dinsdagmiddag in de zomermaanden is de kerkzaal open. U kunt daar vrij 

binnenlopen en even gaan zitten. Stil zijn of een kaarsje aansteken en uw 

gedachten de vrije loop laten. U kunt ook eens iemand meenemen die anders 

nooit in de kerk komt. De open kerk is er voor iedereen, gemeenteleden, mensen 

uit het dorp of wie er dan ook maar langskomt! Welkom!! 

 

Kopij Nieuwsbrief  !!!!!! 

Kopij nieuwsbrief  t/m 20 september sturen naar 

jenne.lanjouw@gmail.com 

 
Weeksluiting Oldersheem 

Vrijdag 22 september is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 
 

Zondag 24 september  

Voorganger:  Ds. G. van Vliet 

Organist: Dhr. K. Salomons 

Collecten: 1. Diaconie 

  2. Kerk en Pastoraat 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen  

  
Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
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